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Foto VAN DE MAAND

Trekhaak gezocht

Al jaren wilde ik graag een keer Cinque Terre in Italié bezoeken. De 5 dorpjes aan de kust met die mooie kleuren. Eindelijk is het gelukt.
Wat een pracht van een kleuren in die dorpjes. En, als je er 's morgens vroeg of ‘s avonds laat ronddoolt, zijn de kuddes Cruiseboot-
gangers verdwenen. Een groot gedeelte van de reis daarnaartoe hebben we met het openbaar vervoer gedaan en dat viel soms niet
mee: stakingen, vertragingen, uitval van treinen.

Dat waren onze ervaringen, maar hele andere avonturen maakte cabaretier Tjerk Ridder mee met zijn droom projekt “Trekhaak
gezocht”. Ik kwam hem pas geleden op een beurs tegen en hij nodigde me uit in zijn kleine caravan, vertelde en zong over zijn
avontuur om met de caravan van Utrecht naar Istanboel te reizen, maar dan zonder auto. De bedoeling was om onderweg mensen
met een trekhaak te ontmoeten die hem iedere keer een stukje verder konden trekken op weg naar zijn einddoel. Het bleek een heel
avontuur met tegenslagen, geluk en je eigen grenzen ontdekken. Op zoek naar gastvrijheid, welwillendheid en vertrouwen. Om
verder te komen heb je andere mensen nodig, mensen die vragen stellen, luisteren, doorvragen, inspireren en aanmoedigen. Tjerk
probeerde de aanhakers ook weer een stukje verder op weg te helpen in hun dromen. Nadat de aanhakers hun eigen droom op
papier hadden gezet, blikte hij die in in een conservenblik met op de buitenzijde een etiket met de houdbaarheidsdatum waarop die
droom voor een eerste of laatste stap verwezenlijkt moest zijn. Het blik kregen de aanhakers mee naar huis.

Wat was ik blij verrast door deze ontmoeting. Een man te ontmoeten met grootse dromen, die vol humor en op de gitaar spelend
zijn avontuur ten gehore bracht.

Met als belangrijkste boodschap:
Je hebt anderen nodig om verder te komen of om je dromen te verwezenlijken.

Met groet,
John Oosterhuis
(john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina: gezamenlijke startzondag Dorpskerk, 21 september



Op derem! ... om opmerkzamer
te leven

Kranten schreven erover, ds Gilda Polderman verwerkte het veelzijdig in haar afscheidspreek. De Raad voor de Volksgezondheid &
Samenleving (RVS) signaleert in haar advies-rapport‘Op de rem!’, dat we allemaal in toenemende mate onder te grote druk komen
te leven en daar hypernerveus van worden. Omdat niet iedereen er evenveel last van heeft of lijkt te hebben, kan een groeiende
groep mensen het gevoel krijgen dat zij zelf buitenspel komen te staan of worden gezet en dat andere mensen meer kansen krijgen
op beter betaald werk, meer welvaart, een huis, en dat die anderen zo ook meer kansen krijgen om hun kinderen verder vooruit te
helpen.

De Raad noemt drie trefwoorden: Individu, Prestatie en Versnelling ofwel: dat ieder mens zich genoodzaakt voelt om steeds sneller
steeds meer te presteren om het hoofd boven water te houden. Je ziet dat meer en meer mensen daardoor in problemen raken.

Er wordt gezegd, dat dat onze eigen schuld is en dat ieder van ons het zelf in de hand heeft of we stress, prestatiedruk, depressie,
burn-out of sociale angsten ervaren. Dat je toch ook altijd zelf een keuze hebt, een eigen verantwoordelijkheid en dat alle verande-
ring/verbetering toch bij jezelf begint.

Maar de RVS trekt het breder. Als alle goedbedoelde adviezen steeds op ieder individueel mens apart worden gericht, dan ziet dat
over het hoofd, dat ieders persoonlijke vrijheid niet altijd even groot is en soms bijna niet echt bestaat: door ziekte, gebreken, woning-
nood, hoge rente, weinig inkomen, doordat sterkeren steeds op de voorgrond dringen enz. In dat geinstitueerde individualisme zit
weinig aandacht voor heersende maatschappelijke structuren.

Dat is het tweede aspect dat de RVS belicht: de (veronderstelde, denkbeeldige) vrijheid voor iedereen om alles uit het leven te
kunnen en te moeten halen. Maar dan wordt falen ook al snel gevoeld — door anderen maar ook door je zelf — als eigen schuld; dan
gaan we onszelf nog sterker de druk opleggen om meer te presteren.

En dat moet ten derde ook nog steeds sneller dan tevoren. Er kan immers steeds meer gebeuren in steeds minder tijd met behulp
van machines, automaten en nu helemaal met kunstmatige intelligentie, Al - Artificial Intelligence. En even later moet het nog sneller
om niet alsnog achterop te raken.

Het rapport pleit ervoor, dat we niet alleen over ieders persoonlijke mentale gezondheid spreken maar ook oog krijgen voor mentale
volksgezondheid, net zoals we niet alleen moeten spreken van huizenmarkt maar vooral van volkshuisvesting. De RVS benoemt
belangrijke waarden met drie andere trefwoorden: Verbinding, Verscheidenheid en Vertraging. Panklare oplossingen heeft de RVS
ook niet, maar de lijn is: als we merken hoe verschillend we allemaal zijn, moeten we de pas inhouden om verbinding te zoeken
tussen wie elkaar haast ongemerkt uit het oog verliezen; zodat het leven weer samen-leven wordt.

In haar afscheidspreek stelde ds Polderman het rapport al nadrukkelijk aan de orde. Anders dan de meeste kranten wees zij erop,
hoeveel raakvlakken het rapport heeft met de grote bijbelse tradities: dat mensen en de hele schepping er mogen zijn zonder dat we
eerst aan allerlei eisen en verwachtingen moeten voldoen; dat de kerk een ontmoetingsplaats is waar we elkaar aandacht en ruimte
geven. Ik noem de sabbat, de afwijzing van slavernij, het respect voor de vele verschillende talenten van mensen. En ik noem het
grote gebod: Heb bovenal lief God met zijn bevrijdende beloften en geboden — en heb uw naaste lief als u zelf. Laten wij te midden
van allen die in dit land leven geen verdeeldheid zaaien maar aandachtig en ongehaast verbinding zoeken.

Het rapport is online te vinden en gratis te downloaden: https://www.raadrvs.nl/documenten/2025/09/29/op-de-rem---voorbij-de-hypernerveuze-samenleving
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Bij de diensten in Het Kruispunt.

Op 31 augustus was Tjalling Huisman weer terug in ons
midden. Hij liet ons veel zingen, maar dat is alleen maar mooi.
Bij de intro voor de dienst gaf hij ons een keuze. Hij had een
verhaaltje voor kinderen en eentje voor volwassenen. De
meeste aanwezigen wilden de kinderversie wel horen, ook
al waren er geen kinderen in de kerk. Het verhaal ging over
een verjaardagspartijtje van Petra. Op tafel stond alles gereed,
limonade, taart met 11 kaarsjes en twaalf stoelen om de tafel.
Er waren kinderen uit de buurt en van haar klas. De buurtkin-
deren waren een beetje bijzonder. De ene keek een beetje
scheel en de ander was erg langzaam. Er ontstond ruzie over
wie op welke stoel mocht zitten. Degenen die ruzie maakten,
moesten helemaal aan het andere eind van de tafel zitten en
de kinderen met een afwijking mochten naast Petra zitten. Na
deze intro werden we verwend met mooie muziek van Bart
Kaptein (piano) en Marjanne Tromp (blokfluit). De overige
muziek werd verzorgd door Anne Brummelkamp op het orgel.

De lezingen volgden uit Deuteronomium 24 en Lucas 14.
In het eerste boek wordt gesproken over het eerbiedigen van
de rechten van vreemdelingen en wezen. Het volk werd er
op gewezen dat ze zelf slaaf waren geweest in Egypte totdat
God hen had bevrijd. Daarom moeten ze respect tonen voor
anderen . In de tweede lezing uit Lucas werd Jezus uitgeno-
digd voor een maaltijd in het huis van een vooraanstaande
farizeeér, waarbij hij scherp in de gaten werd gehouden. Jezus
vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe
bepaalde mensen de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Jezus
vertelde als je wordt uitgenodigd, kies dan niet de ereplaats
voor jezelf want misschien is er wel iemand uitgenodigd die
voornamer is en dan moet de gastheer u verzoeken om uw
plaats af te staan. Als u elders gaat zitten, wordt u misschien
door de gastheer uitgenodigd om dichterbij te komen zitten.

Als u een feest organiseert, nodig dan niet uw buren, familie
en bekenden uit, want zij zullen u dan later ook op hun feest
uitnodigen. Nodig juist blinden, verlamden en armen uit, want
zij kunnen niets terugdoen, maar geven u wel een gevoel van
geluk. U zult daarvoor worden beloond bij de opstanding van
de rechtvaardigen.

Het gaat erom dat we ook aan onze minder bedeelde mede-
mens denken. Mensen die het niet alleen redden of die in
armoe leven of vreemdelingen, etc. Schep ruimte voor de
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ander. Denk eraan dat je zelf ook in beroerde omstandigheden
terecht kunt komen. Jezus was en is ons voorbeeld hierin.

7 September was een gezamenlijke dienst met het Heilig
Avondmaal. Ds. Gilda Polderman ging voor in deze dienst en
het was haar laatste dienst in Het Kruispunt voordat zij met
emeritaat gaat.

De lezingen waren uit Lucas 15 over de jongste zoon die zijn
erfdeel wilde ontvangen. Hij leefde er royaal van totdat zijn
geld op was en toen kwam de honger. Hij kwam tot bezinning
en wilde terugkeren naar zijn vader en schuld bekennen. Zijn
vader zag hem aankomen en hij kreeg medelijden. De zoon
gaf toe dat hij gezondigd had. De vader gaf opdracht om een
feestmaaltijd te bereiden. De tweede lezing was uit Johannes
21 over de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen bij het
meer van Tiberias. De leerlingen gingen vissen maar vingen
de hele nacht niets. Toen het
ochtend werd stond Jezus
op de oever. De leerlingen
wisten niet dat het Jezus was.
Jezus riep hen toe dat ze
het net aan de andere zijde
moesten uitgooien. Dan zou
het wel lukken en toen vingen
ze zoveel dat ze het net niet
binnen konden halen, zo zwaar

was het.

Ze aten samen wat op de over, maar vreemd genoeg durfde
niemand te vragen wie Jezus was. Ze voelden het kennelijk wel
aan, maar durfden niets te vragen. Dit was al de derde keer dat
Jezus aan zijn leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was
opgestaan.

Het thema: Op zoek naar liefde.

leder mens is op zoek naar liefde en zo ook de volgelingen
van Jezus. Toen Jezus hen riep om hem te volgen toen lieten
ze alles in de steek en volgden hem. Dat is toch een beetje
vreemd. Zoiets doe je toch niet zomaar. Blijkbaar gaf de stem
van Jezus hen een vertrouwd gevoel, zodat ze het aandurfden
om hem te volgen.

Rembrandt heeft de terugkeer van de verloren zoon prachtig in
beeld gebracht op het schilderij dat in deze tekst staat aange-
geven. Het vermoeden bestaat dat het schilderij iets te zeggen
heeft over de schilder zelf. Rembrandt was een jager die op



zoek was naar roem, erkenning, naar liefde. Hij wordt al gauw
gezien als een ongekend talent. Hij krijgt veel opdrachten

en weet kapitalen te verdienen. Hij is ook nog gelukkig in de
liefde. Dan gaat het mis in zijn leven.

Zijn zoon overlijdt, vervolgens gaat zijn vrouw dood en zijn
tweede vrouw komtin eeninrichting en zijn derde vrouw over-
lijdt ook. Daarna overlijden nog twee kinderen. Van roem en
erkenning blijft niets over. Hijis zijn leven lang op zoek geweest
naar ware liefde. Zijn netten eindigen leeg. In zijn laatste jaren
schildert Rembrandt het schilderij van de verloren zoon. Die
verloren zoon is te vergelijken met het leven van Rembrandt.
Leeg en verlaten naar huis terugkeren en dan de ware liefde
ontmoeten. Zou Rembrandt ook die gevoelens hebben gehad
om terug te keren? Zou Rembrandt met de vader op het schil-
derij God hebben bedoeld.

Wij zijn allemaal in liefde geboren. Ook de leerlingen aan het
meer hoorden iets vertrouwds in Jezus stem. De oorspronke-
lijke liefde; de onvoorwaardelijke erkenning.

Ook de discipelen pakten hun oude leven op en hoorden de
stem van Jezus niet meer. Ze wilden meer en gingen op zoek,
net als de verloren zoon. Jezus stem bracht de herinnering
terug aan de onvoorwaardelijke liefde. Netten vol liefde. Het is
de Heer. De Heer van de liefde. Ware liefde hoeft niet gevangen
te worden. Die wordt ons geschonken. Wat er ook gebeurt in
jouw leven: God wacht op ons aan de oever van het meer. Hij
heeft ons lief en zal ons nooit loslaten. Liefde tot in eeuwig-
heid. Hierna volgde het Avondmaal.

In de dienst van 14 september ging Ineke Clement voor. Anne
Brummelkamp begeleidde de gemeentezang en er werd veel
gezongen in deze dienst. De lezingen waren uit Exodus 2 en
Marcus 2 met als thema vriendschap.

Het verhaal van Exodus 2 is bekend. Het gaat over de geboorte
van Mozes die als klein kind in een mandje van papyrus (met
pek en teer bestreken) te water gelaten werd en door de
dochter van de farao werd gevonden in het riet. De zus van
het kleine kindje stond op een afstand toe te kijken wat er zou
gebeuren. Dankzij de dochter van de farao kon Mozes over-
leven als Hebreeuws kind en dankzij het zusje van Mozes kon
een voedster worden gezocht onder de Hebreeuwse vrouwen.
Dat werd natuurlijk de moeder van Mozes. Toen Mozes groot
genoeg was moest hij naar de dochter van de farao worden
gebracht, waar hij werd aangenomen als haar eigen zoon. Zo
kreeg hij een opvoeding aan het hof van de farao.

Marcus 2 gaat over de verlamde man die naar Jezus werd
gebracht. Door de menigte kon Jezus niet bereikt worden
en daarom gingen zijn vrienden het dak op en openden dit
en lieten zo de verlamde man voor de voeten van Jezus naar
beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, sprak hij tot de

verlamde: Uw zonden zijn u vergeven. De aanwezige Schrift-
geleerden spraken hier schande van, want hoe kon Jezus nu
zeggen dat de zonden vergeven zijn. Dat kan alleen God. Jezus
doorzag de Schriftgeleerden en sprak: Wat is gemakkelijker
tegen een verlamde zeggen : Uw zonden zijn u vergeven”
of “sta op en loop?”. “lk zal u laten zien dat de Mensenzoon
volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven’. Daarna
sprak Jezus tot de verlamde man dat hij moest opstaan en dat
deed hij. ledereen stond versteld en ze loofden God.

leder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Mozes in
een mandje werd geholpen door een aantal vrouwen die het
slim hadden aangepakt. Het gaat hier om vertrouwen hebben.
Een Godsvertrouwen. Dat speelt ook bij de vrienden die het
dak opgingen om de verlamde man naar Jezus te brengen.
Zij hadden er vertrouwen in dat het goed zou komen. Jezus
zag hun geloof; hun vertrouwen. Voor God zijn alle mensen
gelijk. Overal waar mensen nog opstaan, waar mensen leven
naar Gods bedoeling, daar is God aanwezig. Daar is de Hemel
aanwezig. Jezus is de Mensenzoon en verbindt zo aarde en
hemel.

De bevrijdende vergeving mogen we allen ontvangen. We
mogen niet zeggen dat bepaalde ziektes en onheil komen
door de zonden die we begaan. Er is veel ellende in de wereld
en vele ziektes. We mogen ons er niet door laten verlammen.
We moeten opstaan en doen wat we kunnen. We moeten
vertrouwen op bevrijding. Vertrouw je toe aan de liefde die
God heeft uitgezaaid.

Op 28 september ging ds. Harmen de Vries voor. De lezingen
waren uit Efeziérs 2 over de wereldse begeerten en de redding
door genade en Lucas 16 over de arme Lazarus die bedekt
met zweren voor de poort ligt van een rijke man. Hij heeft
honger en zou al tevreden zijn met kleine restjes die anders
naar de honden gaan. God zorgt voor hem. De rijke man doet
niets. Alles wat Lazarus tekort kwam werd later in de Hemel
goedgemaakt.

De rijke man leefde voor zichzelf en zijn rijkdom met dagelijks
feesten. Hij droeg vorstelijke kleding. Na zijn dood belandt
hij op een andere plek dan Lazarus. Hij vroeg of Abraham of
Lazarus hem te hulp wilde komen of dat er iemand naar de
aarde kon gaan om zijn familie te waarschuwen, zodat zij niet
op dezelfde plek terecht zouden komen als hij. Dat gebeurde
niet, want degenen die op aarde leven hebben Mozes en de
profeten. Ze hebben het Woord van God. Dat is genoeg. Gaan
wij dan verloren door de afwezigheid van onze daden. Nee,
zegt Paulus, we worden behouden door genade, dankzij Jezus
Christus.

Lucas heeft het vaak over bezit, armoede en rijkdom. Blijkbaar
zijn geld en goed gevaarlijke machten waarvoor Lucas waar-
schuwt. Ze zijn niet verkeerd op zich, maar kunnen een macht



over je worden. Laten wij ons wekken uit onze ik-gerichte
hang naar genot? Kan ik goed omgaan met geld en goed?
We moeten tijdig onze verantwoordelijkheid nemen. Christus
navolgen begint vandaag.

Het valt in deze gelijkenis op dat de rijke man geen naam
heeft, maar de arme man wel: Lazarus is de Latijnse vorm van
Ladzaros, de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Eleazar
(El'azar ='God is mijn hulp)).

Met Gods Woord moeten we het doen en vertrouwen op God.

Adriaan Rensen (eredienst Velserbroek)

Ouderenmiddag Het Kruispunt

Woensdag 5 november is er weer een ouderenmiddag. We
hopen er weer een gezellige middag van te maken. De kerk is
open om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie.

U bent allemaal weer van harte welkom.

Voor vragen kunt u bellen metYvonne Vreeken tel. 023 5371131
of Gré Riedijk tel. 023 5385216

Hulpvraag

Wegens gezondheidsredenen heeft Willem Meesters hulp
nodig.

Wie komt meehelpen om de 25ste Kerstsamenzang op 14
december in Het Kruispunt goed te laten verlopen.

Voor inlichtingen W. Meesters 0622521548.

Kerstproject met muziekgroep in
Het Kruispunt. (Kerstnachtdienst).

Op 24 december 2025 om 21.00 uur is de kerstnachtdienst
en in deze dienst gaat Jody van der Velde voor. Speciaal voor
deze avond is een muziekgroep geformeerd die schitterende
liederen zal laten horen en ook zal meespelen met de gemeen-
tezang.

Deze groep staat onder leiding van Hans Hovius. We hebben
in deze groep een pianist / organist, dwarsfluiten, een gita-
rist, een basklarinet, een klarinet, een blokfluit, altsaxofoon en
violen. Het belooft een heel mooie avond te worden.

Op eerste Kerstdag zal ds. Joep van den Berg voorgaan. Hij zal
ook volgend jaar af en toe voorgaan in Het Kruispunt als gast-

predikant.

Adriaan Rensen

Gedachtenisdienst op 23 november 2025 in het
Kruispunt

Voordat de adventsperiode begint, willen we weer stilstaan
bij de mensen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Dit
gaat gebeuren tijdens de gedachtenisdienst op 23 november
2025, waarin ds. Harmen de Vries zal voorgaan en waarin Roel
Donken het orgel zal bespelen. Op die dag zullen er weer
kaarsen staan voor iedere persoon die overleden is. Voor de
kaars zal het steentje (uit de stiltehoek) worden neergelegd. Na
afloop van de dienst mogen de nabestaanden de kaars en het
steentje meenemen.

In de stiltehoek is een prachtig bordje opgehangen met de
tekst: “herinner u de namen”. Ook in het liturgisch centrum is
een iets groter bord opgehangen:“Niemand leeft voor zichzelf".

Foto’s van Maikel Rensen.

Adriaan Rensen
Bedankt
Lieve Allemaal,

lk wil iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en
telefoontjes na mijn plotselinge opname in het zieken-
huis.
Wij zijn blij en dankbaar om bij zo'n warme gemeente te
horen.
Hartelijke Groet,
Marja Cornelissen



Goede Vrijdagdienst in het
Kruispunt

Voortgang project Johannes Passion in Het
Kruispunt

Ja, ik weet het. We krijgen eerst nog kerst. Toch moet op tijd
begonnen worden met de voorbereidingen van een groot
project, zoals de Johannes Passion.

Dit jaar hebben we op Goede Vrijdag de Matthdus Passion
uitgevoerd in Het Kruispunt en in 2026 gaan we de Johannes
Passion uitvoeren. Met de voorbereidingen ben ikaan het begin
van de zomer al begonnen. Je begint met teksten te verza-
melen vanuit de oorspronkelijke versie van Bach. Dan worden
de Duitstalige koralen daar uitgefilterd. De teksten worden
vertaald voor de liturgie. Omdat we alleen de koralen zingen,
moeten de delen die in de complete Passion ook gezongen
worden (o.a. als aria), worden omgezet naar gesproken woord.
We kunnen immers niet de complete versie zingen want dan
duurt de dienst minimaal 2 uren. We gaan ons beperken tot
ongeveer 1 uur en willen ook de gemeente laten zingen aan
het begin van de avond.

De delen die we niet zingen (0.a. de aria’s en de solo’s van de
verteller) zijn vanuit het Duits omgezet naar het Nederlands
en vervolgens weer vertaald naar de in onze kerk gehanteerde
nieuwe Bijbelvertaling NBV21. Dit geheel wordt overgezet naar
een liturgieboekje waar ook de gemeentezang in verwerkt is.

Hierna volgt de afstemming met de dirigent (Hans Hovius),
e.a.. Hij beoordeelt hoe de gemeentezang het beste begeleid
kan worden. Ondertussen heb ik de muziek voor de sopranen,
alten, tenoren en bassen al verspreid onder de deelnemers van
het koor. Ik schakel veel mensen in om aan voldoende deelne-
mers te komen. ledereen zoekt mee en ondertussen hebben
we al een grote groep gevormd. Voor de communicatie heb ik
iedereen in een nieuwe WhatsApp groep opgenomen en een
mailgroep voor de verspreiding van de muziek.

Op het moment van schrijven zijn er al 34 deelnemers, waar-
onder de dirigent en (tijdelijk) 2 pianisten voor tijdens de koor-
repetities. In overleg met de dirigent en rekening houdend met
de beschikbaarheid van ons kerkgebouw en natuurlijk ook de
deelnemers, heb ik een agenda opgesteld met avonden voor
de repetities.

Eind september zijn we begonnen met de koorleden en vanaf
januari gaan de orkestleden eerst separaat oefenen en daarna
met de koorleden er bij. De oefenavonden zijn steeds afwis-
selend op maandag- of donderdagavond. Bij de generale
repetitie wordt ook de lector ingeschakeld, zodat iedereen
op elkaar is ingesteld. Omdat de Johannes Passion aanzienlijk
moeilijker is dan de Matthdus Passion heb ik gezocht naar een
website op internet waarmee ook thuis gemakkelijk geoefend
kan worden per stem.

De orkestleden krijgen per instrument de muziek aangereikt
via onze dirigent. Hij schrijft voor ieder instrument zelf de
muziek en zorgt er voor dat alles op de juiste wijze in goede
harmonie ten gehore kan worden gebracht. Dat is Hans Hovius
wel toevertrouwd.

Voor de overgang van gemeentezang naar Passion heb ik
deze keer niet gekozen voor een melodie uit het openings-
koor maar voor het indrukwekkende en emotionele “Nearer
my God to Thee” (Nader mijn God tot U). Veel mensen van
buiten onze kerk hebben zich aangemeld om mee te doen
met dit mooie project en daar ben ik heel dankbaar voor. Wilt
U nog meezingen? We kunnen nog een sopraan en een tenor
gebruiken. Alten en bassen zijn er momenteel genoeg.

Het orkest bestaat momenteel uit; cello; 4x viool: blokfluit;
klarinet; basklarinet; hobo; fagot en 2x dwarsfluit. De komende
maanden staan in het teken van oefenen en verdere afstem-
ming

Adriaan Rensen




Protestantse

Gemeente
L

AFSCHEID - TERUGBLIK

Wat was het een prachtige en vaak ontroerende dag, zondag
de 5e.

Al die mensen bij elkaar: gemeenteleden, familie, vrienden,
collega’s in onze mooie Dorpskerk waar we samen de eredienst
vierden.

Al gelijk werd ik overvallen
door emoties, vanwege die
bijzondere bloemschikking die
speciaal voor mij vol betekenis
gemaakt was. En verder: de
mooie liederen, de woorden
van Otto, de zang van de
cantorij, het piano- en orgelspel
van Elina, het fluitspel van Paul,
de toespraak van Suzanne en
Martine. Ik voelde zo sterk de
verbondenheid met de gemeente. En dat gevoel zette zich voort
bij het handen schudden bij de uitgang en tijdens de receptie.

Geweldig hoe goed alles verzorgd was, wat is er veel werk
verzet. De uitnodiging die gemaakt was voor deze dag, en op
de zondag zelf: de bloemen op de tafels, de leuke taartjes (),
de lekkere hapjes en drankjes, het lied dat voor mij geschreven
was en gezongen werd.

Maar niet alleen dat, want er was ook nog een waardevol boek
samengesteld met kaarten, briefjes, collages, gedichten. En ik
werd verrast met een prachtig cadeau van jullie allen: een groot
geldbedrag waarvoor ik een verrekijker (en vast ook nog wel
iets anders) kan kopen. Dank jullie wel! Ik ben er heel blij mee!

Dorpskerk

| Santpoort

De kinderen hadden op dit cadeau ingespeeld met een zelf-
gemaakte verrekijker en tekeningen met wat je kunt zien door
zon kijker: prachtige vogels en landschappen. Op de achter-
kant stonden lieve afscheidswoorden. Ze hadden ook nog
een blad vol met vlinders gemaakt met als titel ‘Beautiful like
a Butterfly, waarop ze elk een eigenschap van mij hadden
geschreven.

En daarnaast kreeg ik nog heel wat kaarten en cadeautjes in
m'n handen gedrukt. Fijn om van jullie allemaal een hand of
een omhelzing te krijgen en lieve woorden te horen.

Ik voelde weer de warme band die er in de loop der jaren is
gegroeid, en ik werd overspoeld met dankbaarheid.

Eris inmiddels al heel veel verwoord van wat er gepasseerd is
de afgelopen jaren en er zijn veel namen genoemd. Tegelijker-
tijd weet ik dat veel mensen onbenoemd blijven die toch veel
voor mij en voor de kerk betekend hebben.

Maar één wil ik hier nog even uitlichten, dat is Trees van Gastel.
Wat heeft ze me blij gemaakt met haar initiatief, ideeén en
inzet voor een eigentijdse consistorie. Ze nam me in haar
enthousiasme mee en na veel overleg en samen zoeken naar
verfkleuren, vloerbedekking en meubilair is er een ruimte

gecreéerd waar mensen graag komen voor gespreksgroepen,
meditatie-avonden, vergaderingen en individuele gesprekken.

Naast alle blijheid en dankbaarheid realiseerde ik me dat er in
de afgelopen jaren tientallen mensen ons ontvallen zijn. Zoveel
namen en gezichten kwamen en komen bij me boven. Het
voelt als een gemis, en ik realiseerde me ook dat er tijdens mijn
afscheid om die reden verdriet was bij diverse aanwezigen.



Zoals u weet zal ik nog een tijdje pastoraal werk voor een
aantal uren blijven doen in de gemeente. Dat betekent zorg
voor mensen die dat nodig hebben, uitvaarten leiden, verga-
deringen van de bezoekgroep bijwonen en voor het kerk-
blad kort iets schrijven over ‘wel en wee'in de gemeente, en
zo nodig een In Memoriam wanneer iemand overleden is.
Verder blijf ik deelnemen aan een intervisiegroep waarin we
met collega’s (geanonimiseerd) lastige dingen uit ons werk
bespreken om hiervan te leren (dat kan zelfs op je 67e nog!).
En met de kerkenraad is afgesproken dat ik eens in de twee /
drie maanden voor zal gaan in een zondagse kerkdienst.

Dit houdt dusin dat u me mag blijven bellen of mailen wanneer
u een bezoek van mij op prijs zou stellen!

Lieve, lieve mensen, wat hebben we veel samen meegemaakt,
aan verdrietige dingen, aan mooie dingen, aan vrolijke dingen!
Dank voor alles.
Ik wens jullie allen van harte toe, voor nu en voor de toekomst:
dat jullie je ‘gekoesterd weten door de hemel en gedragen
door de aarde’
Een lieve groet voor jullie allemaal,
Gilda

PS. Van alle cadeautjes weet ik de afzender, behalve van die
leuke wijn-scheurkalender. Dat vind ik jammer. Zou u/je het

even willen laten weten als u/jij het bent?!

Meer foto’s van het afscheid staan midden in dit kerkblad

LIEF EN LEED

Ook in de afgelopen weken is er veel moois gebeurd bij
gemeenteleden. Velen zullen gelukkige momenten hebben
meegemaakt of intens genoten hebben. Wellicht feest gevierd
vanwege een jubileum of een verjaardag, of blij door een
goede gezondheidsuitslag. Zelfs kunnen mensen die veel
narigheid meemaken, toch nog lichtpunten zien die hen dank-
baar stemmen en hun ‘zegeningen tellen’

Maar het onheil kan je ineens overvallen en dat kan je leven
op de kop zetten. Het is dan ook niet erg als je een tijdje geen
mooie dingen meer kunt en wil zien. Weet, dat het licht sterker
is dan het donker, en dat het daglicht ooit de nacht overwint
(naar lied 286 uit het Liedboek).

Op zaterdag 6 september overleed Tineke Beijer — van der
Wildt, op de leeftijd van 85 jaar. Ze woonde aan de Louise de
Colignylaan in Santpoort-Zuid. Tineke is jarenlang een trouw
en actief lid geweest van de bezoekgroep. Ze laat haar man Jan
na en kinderen en kleinkinderen.

Op 19 september moest Gerda Zoon afscheid nemen van haar
man Cor. Omdat hij dementerend was, verbleef hij al langere
tijd in Schoterhof te Haarlem, maar zijn overlijden kwam onver-
wachts. Er is in besloten kring afscheid van hem genomen.
Naast Gerda, liet hij ook twee kinderen na, twee kleinkinderen
en drie achterkleinkinderen.

Ik wens ieder die in rouw is troost toe in het geloof dat we allen
in Gods hand zijn, waaruit we ook na de dood niet kunnen
vallen.

En, tot slot, u en jullie allemaal wens ik voor de komende tijd
veel lichtpuntjes en zegeningen toe, en de mogelijkheid die

één voor één te tellen!

Gilda Polderman



september

()}
C
©
c
(®)
N
iy
S
©
-
(%]
)
=
—
c
v
£
©
N
v
V)

Dorpskerk 21




Activiteitencommissie

Graag nodigen we u van harte uit voor de koffieochtend op
donderdag 20 november om 10.30 uur.

Tijdens deze ochtend zal Ruud Hirdes vertellen over zijn vrijwil-
ligerswerk bij Vluchtelingenwerk Nederland — een organisatie
die zich inzet voor mensen die hun land moesten ontvluchten
om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Vluchtelingenwerk helpt hen bij de asielprocedure, het vinden
van een woning, het leren van de taal en het meedoen in de
samenleving. Ruud zal ons meenemen in zijn ervaringen als
vrijwilliger en vertellen wat dit mooie werk voor hem betekent.
Aanmelden is niet nodig.

Heeft u vervoer nodig? Bel dan gerust met Marja Hirdes
(06-18203386).

Tijdens de koffieochtend in september vroegen we u om mee
te denken over de invulling van toekomstige bijeenkomsten.
Daar kwamen veel leuke ideeén uit voort, die we inmiddels
verder aan het uitwerken zijn.

Tot slot nog een paar foto's van die gezellige ochtend!

Hartelijke groet,
de Activiteitencommissie

Persbericht Koopvaardijdienst in lJmuiden 2025,
Herdenkingsdienst gevallenen op zee

Op 16 november om 15:30 begint de jaarlijkse herdenkingsdienst van de gevallenen op zee in de Nieuwe kerk aan de Kanaalstraat
in Jmuiden. Enerzijds gaat het in de dienst om de mensen die hun leven hebben verloren tijdens hun werkzaamheden aan boord.
Anderzijds wordt geprobeerd de nabestaanden een hart onder de riem te steken met muziek, gebeden, bijbel en een luisterend oor.
Alle mensen die zich verbonden voelen met de zee zijn van harte welkom evenals degenen die van zingen houden.

Mocht u het op prijs stellen dat de naam van een zeevarende of scheepsnaam wordt genoemd, dan bent u van harte uitgenodigd
om contact op te nemen met havendominee Leon Rasser (tel 06 220 90 334 leonrasser@gmail.com). Samen met dominee J. Staat
van de Hervormde gemeente IJmuiden-West hoopt hij de dienst te leiden. Organist Ary Rijke en het Katwijks Christelijk mannenkoor
Jubilate verzorgen de muziek. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.



Bericht vanuit de Kerkenraad.

Begin september heeft de Kerkenraad vergaderd. Ik belicht weer wat punten

Voor ds Gilda Polderman de laatst keer
Voor Ds Gilda Polderman was het de laatste KR voor haar emeritaat. Zij zorgde voor wat lekkers bij de koffie.

Als bezinning vroeg zij aan iedereen wat hij of zij goed vond gaan binnen onze kerkgemeente. Reacties waren onder meer: elke
week koffiedrinken, de gezamenlijke diensten, met elkaar steeds weer voor elkaar krijgen dat er diensten zijn, inbreng van kinderen
en ontvangst in de kerk.

Gilda Polderman geeft ons mee ons dat een terugblik op positieve punten vaak helpt om positief vooruit te kijken.

Advertentie in Trouw aangaande Gaza

In mijn vorige bijdragen namens de KR heb ik hier al aandacht aan besteed. De KR heeft uitgebreid stilgestaan bij vragen als: hadden
we moeten meedoen?, moet er een brief richting bestuur PKN?, is een andere actie gewenst?

Unaniem heeft de KR ervoor gekozen instemming met de oproep, zoals die in de Trouw van 15 augustus 2025 is geplaatst, op de
website van de Kerk kenbaar te maken. Die instemming is inmiddels geplaatst.

Het betreft instemming met de advertentie in de Trouw van 15 augustus 2025 die ondertekend is door een aantal protestantse
gemeenten. Die bevat een oproep aan de Nederlandse regering om bij de Israélische regering aan te dringen op (onder meer) een
staakt-het vuren, om geweld tegen Palestijnen te stoppen en voedselhulp in Gaza toe te laten. In de advertentie wordt aangegeven
dat de ondertekenaars zich bewust zijn van het feit dat Joden en de staat Israél veel leed hebben moeten ondergaan. Echter wat in
Gaza gebeurt, kan dat niet rechtvaardigen.

Daarnaast is een brief namens de KR verstuurd aan de synode van de PKN. In de brief wordt de synode gevraagd om met klem de
oproep in de Trouw van harte te ondersteunen en haar
contacten met de regering te gebruiken om deze oproep onder de aandacht te brengen.

Openstaande taken

Het lukt nog steeds om het kerkelijk gebeuren draaiende te houden.

Maar meer mensen in diverse commissies blijven welkom. Gilda Polderman was voorzitter van de werkgroep Inspiratie. De commissie
zit door het vertrek zonder voorzitter en kan ook nieuwe leden gebruiken. Voor de KR zou een notulist welkom zijn. Ook nieuwe
ambtsdragers om de taak van ouderling of diaken te vervullen zijn welkom.

Maar ook voor taken als koster, beameraar, welkom heten bij de dienst, koffie schenken is altijd extra man- of vrouwkracht welkom.
Vele handen maken licht werk!

Beroepingswerk

Inmiddels hebben de daarvoor aangewezen organen van de PKN aangegeven dat Santpoort-Velserbroek een predikant mag zoeken
en beroepen. Nu kan het beroepingswerk daadwerkelijk beginnen. Voorbereidende werkzaamheden waren al uitgevoerd. De Beroe-
pingscommissie is samengesteld en de profielschetsen zijn opgesteld.

Het werk is nu aan de beroepingscommissie. Ik verwijs verder naar hun berichten.

Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Zoals altijd meld ik dat u voor vragen, bedenkingen of opmerkingen kunt mailen naar mij
via krscriba@pg-spvb.nl of mij of een KR-lid kunt aanschieten in de kerk.

Met vriendelijke groet,

namens de Kerkenraad,

Leo Kruisselbrink,

scriba KR Santpoort-Velserbroek



Bericht vanuit CvK

Op 4 oktober hebben we met een 18 tal mensen, die o.a. betrokken zijn bij de eredienst, uit Velserbroek en Santpoort een EHBO-trai-
ning gehad. De training werd verzorgd door Josina van der Horst, EHBOtrainer uit Santpoort. De opdracht aan Josina was: als er
iemand onwel wordt in de kerk, hoe kunnen we dan het best reageren.

Josina heeft met ons gekeken naar iemand die flauwvalt in de kerk. Dan kun je het best iemand de ruimte geven, zonodig in stabiele
zijligging leggen. In ieder geval zorg je ervoor dat hij zich niet kan verwonden. Josina heeft uitgebreid uitgelegd hoe het is als iemand
een epileptische aanval heeft. Gelukkig hebben we dat nog niet meegemaakt in de kerkdienst.

Daarna hebben we gekeken wat je moet doen als iemand een ademstilstand heeft. We hebben kunnen cefenen met reanimatie.
Vanuit de groep kwam de vraag of je niet beter zo iemand naar een andere ruimte kunt brengen. We waren het er allemaal over eens
dat het welzijn van de patient’belangrijk is en dat de kerkdienst dan maar even moet wachten.

In november organiseren we een tweede instructie ochtend. We zijn nog naar een datum aan het zoeken.

70 langzamerhand gaan we weer aan de slag met de begroting voor komend jaar. Voor de werkgroepen wordt ruimte gereserveerd,
net als andere jaren. Aan alle werkgroepen een oproep: mocht je bijzondere plannen hebben voor komend jaar, laat het dan even
weten, liefst met een financiele onderbouwing. Je kunt een mailtje sturen naar cvksecretaris@pg-spvb.nl.

Ik wil nog een keertje terug komen op het beleid rondom vrijwilligers. Het is een onderwerp waar we maar moeilijk grip op kunnen
krijgen. Duidelijk is dat we allemaal ons steentje bijdragen om onze gemeenschap overeind te houden. Sommigen leveren meer uren
dan anderen aan onze kerk. ledereen heeft ook een andere deskundigheid. Dat maakt dat er een mooi palet ontstaat waarop onze
gemeenschap gebouwd is. Als dank en ontmoeting organiseert de kerk af en toe een vrijwilligers bijeenkomst, waar we genieten van
lekker eten, gezelligheid en zorgzaamheid. Waar ligt nu de grens van wat een vrijwilliger doet, en wanneer huur je een professionele
kracht in? Heeft dat te maken met specifieke, moeilijk verkrijgbare deskundigheid? Heeft dat te maken met de hoeveelheid werk die
er geleverd wordt? Of is het een gegroeide geschiedenis, waarbij we het gewoon doen zoals we gewend zijn? We gaan er komende
vergadering ons nog eens over buigen en hopen er uit te komen.

Met vriendelijke groet,
CvK Trees van Gastel

EHBO training



Vanuit de werkgroep Inspiratie

Op het moment van dit schrijven heeft Gilda Polderman afscheid genomen als predikant, maar ook als motor van onze werkgroep. Maar
daags na Gilda’s afscheid ziin we als werkgroep (Marja, Lieke, Armande en Margreet) bij elkaar gekomen om de komende activiteiten te
bespreken. Hieronder een terug- en vooruitblik!.

Bij deze opnieuw een oproep om na te denken of je ons actieve en gezellige team wilt komen versterken. Gezien de huidige samenstelling
van ons team, mag het iemand ‘Uit Santpoort’ zijn, maar we Zzijn uiteraard blij met alle versterking. Dat mag ook in de vorm zijn van het
aandragen van een mooi inspirerend idee bij ons, die we gezamenlijk kunnen uitwerken. Schiet vooral een van ons even aan als je een ‘inspi-
rerend’ idee hebt, meer wilt weten over onze activiteiten voor de werkgroep, of (nog mooier) je een keer bij ons overleg wilt zijn.

Verslag Kunst & geloof:‘Iconen en je eigen levensverhaal’

Deze avond werd verzorgd door ds. Marianne Vonkeman. Marianne nam een aantal iconen mee en vertelde over iconen en over
welke rol ze spelen in haar eigen leven. Iconen zijn een soort tijdloze preken. Er zit uitleg van het geloof in de manier waarop ze zijn
geschilderd. Marianne zegt hierover:'Soms maakt het me bewust van vergeten zaken, soms wijzen ze me een weg en altijd geven ze
een onverwachte bemoediging’

Marianne vertelde vanuit meer dan 30 jaar schilderervaring met iconen en had ook meer dan 30 afbeeldingen van zelf geschilderde
iconen bij zich. Als je zelf iconen gaat schilderen zijn daar bepaalde regels voor.

In deze bijeenkomst mochten we allemaal een icoon kiezen die ons het meest aansprak. Daarna deelden we met elkaar waarom dit
Z0 Was.

Vervolgens vertelde Marianne het verhaal van deze icoon.

Ben je nieuwsgierig geworden naar iconen, dan kun je op haar eigen website verschillende artikelen over iconen vinden: https://
www.sporenvangod.nl/Godsdiensten/Iconen.
Tip: in Kampen is een iconenmuseum met de grootste collectie van West-Europa.

Kernwaarden uit het christendom (vervolg), met Juup van Werkhoven

Ook in het najaar 2025 en in het voorjaar 2026 zal ds. Juup van Werkhoven in ieder geval twee bijeenkomsten verzorgen. Ze gebruikt
daarbij het boek ‘Catechismus van de compassie’ U hoeft dat boek niet aan te schaffen of te lezen! Actuele thema's worden belicht
vanuit de Bijbel, maar ook vanuit de kunst, de literatuur, etc.

De vorige avonden werden met veel enthousiasme ontvangen. Als u belangstelling hebt, laat het dan weten aan Armande via: akke.
armande@gmail.com. Diegenen die bij de eerdere bijeenkomst zijn geweest of al aan Gilda hebben laten weten belangstelling te
hebben, zullen wij in ieder geval benaderen zodra we een nieuwe datum weten.



Soep & Spirit

Onder het genot van een met elkaar verzorgde maaltijd, waarbij soep de hoofdmoot vormt, bespreken we een onderwerp, dat door
een van de deelnemers is ingebracht. Dit levert altijd een geanimeerd gesprek op. We plannen een volgende sessie in januari bij Lieke
thuis. Als u, of jij, ook eens wilt aanschuiven, laat het dan weten aan Margreet: margreetenpaul@quicknet.nl. U bent van harte welkom!

Stiltewandelingen

Op het moment dat u deze Kerk Onderweg op de deurmat treft, is de laatste wandeling van dit jaar op 25 oktober geweest. Als
werkgroep zullen we ons beraden of en zo ja, hoe we hiermee in het volgend voorjaar, weer mee doorgaan. Er is een aantal vaste
wandelaars, maar het is wel een kleine groep. Laat het ons weten als u in het voorjaar zou willen aansluiten!

In stilte lopen zorgt voor een groeiende verwondering en bewondering. Onze bosfotografe uit eigen gelederen, Marja van Leeuwen,

zocht de namen bij haar paddestoelenfoto’s, en dat leest als een gedicht:

AR M)

We zagen schimmels

En we noemden ze
Rechte koraalzwam
Gewone krulzoom
Zwerminktzwam
Dikrandtonderzwam
Langsteelfranjehoed
Zijdeachtige beurszwam
Smakelijke melkzwam

Namen even poétisch
en prachtig
als zij zelf

U hoeft u niet op te geven, maar mocht u willen weten of de wandeling doorgaat ivm slecht weer of dat we heel even op u wachten
omdat u nog onderweg bent, belt of appt u dan naar Margreet Baalbergen, tel. 06-41073650.

Meditatie op de maandagmorgen

In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te mediteren.
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil
tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.

Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!

Over de overige activiteiten
Zoals Ontmoeting rond de Bijbel ten huize van Nettie Kuiper, de christelijke meditatie, contacten kerk-moskee en gespreksgroepen,
valt momenteel weinig nieuws te melden, behalve dat we kijken hoe deze deels onder andere leiding een vervolg kunnen vinden.

Namens de werkgroep Inspiratie,
Armande Akke, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Beroepingscommissie.

Nu onze gemeentepredikant, Gilda Polderman, met emeritaat is gegaan is de vaca-
ture voor een nieuwe predikant een feit. Dit houdt in dat we als beroepingscom-
missie nu daadwerkelijk invulling kunnen gaan geven aan de zoektocht naar een
predikant. Hierbij zullen we ons moeten gaan richten op geschikt geachte predi-
kanten die beschikbaar en beroepbaar zijn. En daarvoor hebben we namen nodig.

De kerkorde geeft voor het verkrijgen van namen een paar verplichte bepalingen
aan. Aan de hand hiervan heeft de kerkenraad de beroepingscommissie gevraagd
om namens hen hier een praktische invulling aan te geven. Daarbij houdt één van de
bepalingen in, dat de gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij
de kerkenraad (de beroepingscommissie) aanbevelingen in te dienen van personen

die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Dus bij deze wordt u uitgenodigd om ons schriftelijk (per brief of email) namen door te geven van door u geschikt geachte
predikanten.

Bij uw opgave dient u te motiveren waarom de voorgestelde persoon door u wordt aanbevolen en in aanmerking zou moeten
komen. Naast uw motivatie kan een overtuigende argumentatie ons helpen om de voorgestelde persoon mee te nemen in onze
selectie.

Uitgangspunt voor uw voorstel is uiteraard de door de kerkenraad opgestelde profielschets, welke u hieronder vindt.

Brieven voorzien van uw naam kunnen vanaf de zondag na het verschijnen van dit kerkblad in de daarvoor bij de uitgang van de kerk
geplaatste brievenbus worden gedaan. Dit geldt zowel voor het Kruispunt als ook voor de Dorpskerk.

Uw email kunt u sturen naar: beroepingscie@pg-spvb.nl
Het indienen van namen kan tot en met zondag 2 november.

Ruud Hirdes,
namens de beroepingscommissie

Profielschets Predikant

Wij zoeken een predikant met een warme persoonlijkheid. Een goede luisteraar met empathisch vermogen. In verschillende
gesprekken met de gemeenteleden is genoemd dat we humor bij een predikant waarderen.

Een predikant die ons kan samenbinden en oog heeft voor wat ons verbindt. Een predikant die de samenwerking opzoekt

met buurgemeenten en andere kerkelijke en buitenkerkelijke organisaties binnen onze regio. Een predikant die de gemeen-
teleden stimuleert en helpt hun diaconale taak te verwezenlijken.

“

predikant
gezocht




kerk
in actie

De najaarsactie is bestemd voor het project Kerk versterkt werk en positie van boeren.
Verslag van de uitgezonden medewerker Henriette Nieuwenhuis.

Anders boeren in Indonesié valt niet mee

“Laten we alternatieve boeren zijn die niet alleen productie als doel voor ogen hebben.” Met deze introductie begint dominee
Eko, de directeur van Yabima (Zuid-Sumatra, Indonesié), een tweedaagse cursus voor boeren. Maar, dat blijkt niet eenvoudig te
Zijn

Yabima is de diaconale organisatie van de Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra (GKSBS) en begeleidt al sinds 1989 boerengroepen.
De stafmedewerkers van Yabima stimuleren de boeren om“in harmonie met de natuur”te leven.

Terug in de schoolbank

Momenteel begeleidt Yabima zes boerengroepen. In de meeste groepen zitten niet alleen christelijke boeren, maar ook islamiti-
sche en een enkele hindoe. Deze tweedaagse cursus staat niet op zichzelf. Directeur Eko (foto) en de overige stafmedewerkers van
Yabima gaan regelmatig naar de boerengroepen toe. En een aantal keer per jaar komen afgevaardigden
uit elke groep bij elkaar in “het vriendenhuis’, het kantoor van Yabima, voor een cursus. Deze keer met
als thema “Kritisch onderwijs voor vrijheid. De strijd van boeren voor soevereiniteit en zelfstandigheid”.
Voedselzekerheid, toegang tot voldoende voedsel, als doel is niet voldoende, want vaak zijn het de grote
landbouwbedrijven die beter toegang hebben dan de kleine boeren. Het zou volgens Yabima moeten
gaan om voedselsoevereiniteit, want wanneer boeren voedsel produceren voor hun eigen regio, zorgt dit
voor een gezondere, meer cultureel passende en duurzamere voedselvoorziening. Bovendien wordt de
voedselketen zo ingekort en betekent dit meer winst voor de kleine boer. Voedselsoevereiniteit is

een alternatieve visie voor een meer samenwerkingsgerichte, sociaal rechtvaardige en ecologische land-
Directeur Eko bouw waarbij de controle en macht bij gemeenschappen ligt. Vanwege dit zeer serieuze onderwerp
zitten de cursisten niet zoals gewoonlijk aan tafels in een u-vorm, maar in de opzet van schoolbanken.

Voedsel en macht

De boeren worden tijdens de cursus flink uitgedaagd om te reflecteren op wie zij zijn. "Wie is
de boer?’, vraagt Serun, stafmedewerker van Yabima en facilitator van de eerste sessie. “Zien we
onszelf alleen als productiemachines, voedselvoorraadaanleggers of..?" Hij neemt de boeren mee
de geschiedenis is. Al vanaf de koloniale tijd tot en met vandaag de dag gaan politieke belangen
gepaard met landbouw en voedsel. In verkiezingstijd wordt er bijvoorbeeld vaak voedsel uitge-
deeld om stemmen te trekken. Met andere woorden, aldus Serun: “Macht over voedsel staat gelijk
aan politieke macht” Suko, een van de deelnemers, deelt hoe hij steeds vaker voedsel als “leven”
ziet."Dus als wie macht heeft over het leven voedsel, politieke macht heeft, dan moeten wij boeren

|

het leven beschermen

VoedselBrigade

In de tweede sessie geeft Rio, hij werkt voor de overheid, een inleiding over de “VoedselBrigade”. Dit is een programma opgezet door
het Ministerie van Landbouw onder de regering van Prabowo die sinds oktober 2024 president van Indonesié is. Deze VoedselBri-
gades hebben als doel om de voedselzelfredzaamheid te versnellen en de landbouwproductiviteit te verhogen met behulp van
moderne technologie (tractoren e.d.) en het betrekken van de jongere generatie.



Na de inleiding van Rio is er ruimte voor vragen en feedback. Eerst blijft het even stil en lijkt het of dit onderwerp niet zo veel oproept,
maar uiteindelijk barsten heel wat kritische vragen los. “Wat is het voordeel voor ons boeren?”“Hoezo is er moderne technologie
nodig? Dit maakt de grond alleen maar kapot!"“Waarom is er weer een nieuw bureaucratisch systeem opgezet die veel geld kost en
waar veel andere mensen van profiteren, maar wij boeren niet?” Zelfs Rio die voor de VoedselBrigade werkt, maar in het verleden vaak
mee heeft gedaan met programma’s van Yabima, heeft weinig antwoorden. Hij begrijpt de vraagtekens van de boeren heel goed. In
kleinere groepjes wordt er verder doorgesproken over de VoedselBrigade. Wat zouden de boerengroepen zelf kunnen doen als ze
met de VoedselBrigade geconfronteerd worden?

Volgens Pino, een van de stafmedewerkers van Yabima, heeft de kritiek alles te maken met de overheid die (weer) inzet op “food
estates”: grootschalige agrarische projecten die niet in het voordeel zijn van zowel de kleine boer, als van de natuur. Het lijkt een
herhaling van de “groene revolutie” onder president Soeharto (1969-1998): zoveel mogelijk productie van één gewas (monocultuur).
En weer gebruikt de overheid een top down model: van bovenaf worden de VoedselBrigades gedropt, terwijl er in Indonesié bijvoor-
beeld al allerlei soorten boerengroepen zijn.

Kadervorming

De tweede dag staan de deelnemers stil bij kadervorming. Pino maakt in een interactieve sessie duidelijk dat kader “a la de overheid”
vooral een top down gebeuren is: de overheid heeft bijvoorbeeld bepaalde data nodig over baby’s, senioren, boeren, enz. De vraag
wordt van bovenaf aangestuurd. Het kader zoekt deze data.

De boerengroepen werken op een alternatieve manier, bottom up: via cursussen over agrarische ecologie, door bewustzijn van wat
er in de samenleving gebeurt komen boeren zelf in beweging. Boeren bespreken met andere boeren de voor- en nadelen, zetten
anderen in beweging om samen op te trekken. Yabima wil hierbij als een vriend boerengroepen begeleiden.

Niet alle boeren die aan de cursus deelnemen voelen zich bekwaam als “kader”. Ze hebben het idee dat ze alles moeten weten en
kunnen, terwijl ze nog niet alle rechtsregels kennen. Daarnaast vinden veel boeren het moeilijk om alle leden van de boerengroep bij
elkaar te krijgen. Volgens Miko, één van de deelnemers, gaat het eigen belang nog vaak voor het groepsbelang.“En soms ontbreekt
de passie en het enthousiasme gewoon in onze boerengroep”.

Tot slot

Na het bijwonen van deze tweedaagse cursus wordt mij via verschillende wegen duidelijk dat het nog niet meevalt om een alterna-
tieve boer en boerengroep te zijn in Indonesié. Verder ben ik zelf bovendien nieuwsgierig of en hoe ieders geloofsovertuiging een rol
speelt bij boeren hier. lets voor een volgende keer.

Met uw gift voor de najaarsactie help je boeren in Zuid-Sumatra om een beter inkomen te verwerven. U kunt uw bijdrage stoten op
rekening: NL42INGB0001775528 t.n.v. “Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek” Onder vermelding van Kerk versterkt werk en positie
van boeren. Of maak uw bijdragen over via de QR-code.

Bedankt voor u steun.

Henriette tijdens een gesprek in kleine groepen
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NOG STEEDS Collectanten voor de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie gezocht.
Beste lezers van ons kerkblad.

Ik reken op u! Ik weet het niet, je kan mensen beter persoonlijk vragen dan via een oproep in het kerkblad. Ik hoop dat u zich wellicht
‘persoonlijk’aangesproken voelt door deze herhaalde oproep.

Wat zou het mooi zijn als we dit jaar met meer dan het trouwe kleine groepje mensen op stap gaan. Misschien is collecteren niet uw
hobby maar doe het dan voor uw beweging, en de soms leuke reacties die je krijgt. En natuurlijk het goede doel.

Waar gaat het ook al weer om?
van 17 tot en met 22 november organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor mensen in armoede in Neder-
land. Vorige jaren is er voor bootvluchtelingen in Griekenland en kinderen in Oekraine gecollecteerd.
veelgehoorde reacties van gevers aan de deur zijn: “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien” Dit jaar is het motto:'Samen
tegen armoede’,

Wil jij mensen in armoede in Nederland ook helpen? Meld je dan aan als collectant bij de é = -

collectecodrdinator Gerrit Out, tel 0629047097, email: gertjeout@gmail.com I = a i
[ | !

Voor Velserbroek zijn we ook nog op zoek naar een coodrdinator (het werk valt ontzettend _

mee). We zijn op zoek naar ongeveer 10 collectanten per wijk. m

Van de Diaconie

Voorzitter van de Diaconie
Op de vergadering van het College van Diakenen op 6 oktober jl. hebben we Elias van der Plicht kunnen benoemen als nieuwe voor-
zitter van de Diaconie. We zijn blij dat Elias deze functie op zich wil nemen.

Het 30-jarig jubileum van Stem in de Stad
Op 30 september vierde Stem in de Stad zijn dertigjarig bestaan met een symposium waar Carla van Woensel en Simone Meulenbelt
namens de Diaconie naartoe zijn geweest.

Het symposium bracht uiteenlopende sprekers en toehoorders bij elkaar, allemaal met hun eigen betrokkenheid bij Stem in de Stad.
Er waren gasten van Stem in de Stad (om hen gaat het immers), medewerkers, vrijwilligers, de burgemeester van Haarlem, collega’s
van soortgelijke organisaties, donateurs. De sprekers vertelden over de gastvrijheid van culturen en van mensen, over hun ervaring
dat gastvrijheid niet altijd vanzelfsprekend is en dat degenen die zelf weinig hebben, vaak vrijgeviger zijn dan die veel hebben. Profes-
sionals in de begeleiding van kwetsbare mensen gaven een inkijkje in hun werk, waar doorzettingsvermogen zo nodig is, evenals
aandacht voor een goede toepassing van de regelgeving om mensen te beschermen voor uitsluiting.

Het symposium bevestigde weer eens dat Stem in de Stad een waardevolle organisatie is die gastvrijheid daadwerkelijk uitdraagt.

Ontvangen collecten en giften
Collecten augustus 2025

3aug KiA - Kerk versterkt werk en positie van boeren €150,60
10 aug PKN/ Zomerzending €158,20
17 aug Diaconie € 229,20
24 aug Ned. Zeevarenden Centrale € 244,80
31 aug PKN/ Pastoraat €247,10

Via de bank is ontvangen € 10,00 bestemd voor gemiste collecten.
Voor de Kerk is ontvangen € 880,07.
Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt
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Plekken die inspireren

In deze serie heb ik al eens eerder mooie plaatjes laten zien van onze bezoeken aan kerken in Itali€, Spanje en Frankrijk; wat mij dan
vaak opvalt zijn de vele 'tierelantijntjes’die je dan veelal ziet in de godshuizen in Zuid-Europa.

Geheel anders is dat natuurlijk hier dicht bij huis maar zeker ook in Duitsland. In september waren wij daar met onze caravan en
hebben we kunnen genieten van mooie natuur, bezienswaardige dorpen en steden en daarin natuurlijk ook weer bijzondere kerken

We hebben bijna twee weken doorgebracht in en om de Harz; zoals gezegd, mooie natuur maar veel bossen zijn ook aangetast door
de boktor waardoor je vaak heel‘onnatuurlijke’ plaatjes schiet.

Wat mij betreft wel een heel mooi plaatje van de Gustav Adolf-staafkerk viak onder Goslar, een houten kerk uit 1908 in middeleeuwse
stijl, met veel sierlijk houtsnijwerk en een carillon.

Op onze to-do-list stond al jaren een bezoek aan de Oostzeekust
en met het goede najaarsweer is ook dat gelukt waarbij we daar
ruim een week op Rugen verbleven, een eiland met niet alleen
mooie krijtrotsen maar ook veel historie in de vorm van een‘vakan-
tiedorp’ uit de Hitler-tijd en een bijzonder museum met allerlei
treinen, auto’s en meer uit de tijd van Oost-Duitsland.

In Rostock bezochten we onder andere de Marienkirche (Maria-
kerk) met daarin de Prinsenloge en een groots orgel. Tevens een
bijzondere astronomische klok.

Stabkirche in Hahnenklee

In Libeck weer een Marienkirche en ook daarin weer, tot
onze verbazing, een astronomische klok ...

Marienkirche in Liibeck

Tot slot nog een week vertoeft in het Teutoburgerwoud, tussen
de bezienswaardige steden Osnabriick en Munster; veel rust,
ruimte en groen en nog lang niet alles gezien ...

Het zou zo maar kunnen dat we in december naar de kerstmarkt
in Mdnster gaan ;-)

Met een hartelijke groet, Jan Bothof
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Plekken die inspireren (2)

Op 10 september kwam ik met mijn vrouw vanuit Enschedé met
de trein naar Haarlem. Onderweg in Deventer besloten we de reis
te onderbreken en even de binnenstad van Deventer in te lopen.
Daar waren we wel eerder geweest. Het is een bijzonder mooi
centrum met o.a. het Waaggebouw waar vroeger de goederen
werden gewogen die per schip vervoerd werden over de lJssel.
Het was het centrum voor de handel en de belastingheffing.
Tegenwoordig is er een museum gehuisvest in dit gebouw.

Richting dit centrum kwamen we langs een prachtig gebouw: Het Penninckshuis. (Op de bijgevoegde foto in de hoek, op de Brink).

In dit gebouw is tegenwoordig de VVV gevestigd, achter het beeld van Albert Schweitzer. Het gebouw stamt uit de 16e eeuw en de
pronkgevel moest rijkdom en geletterdheid uitstralen. Boven de ingang zijn 6 beelden zichtbaar, die te maken hebben met geloof,
hoop, liefde, voorzichtigheid, kracht en gematigdheid.

»

Achter de gevel van de VVV is een kleine doorgang en als je
daardoorheen gaat kom je in een kleine schuilkerk waar vroeger
kerkdiensten in het geheim gehouden werden. (In de tijd na de
reformatie). De doopsgezinden hebben hier langere tijd hun
diensten gehouden in een tijd waarin ze niet openlijk voor deze
geloofsrichting mochten uitkomen. Vanaf de weg kun je dus niet
vermoeden dat hier sprake is van een kerk.

R "

i
&
| &

Hierbij tevens een foto van de binnenzijde.

Adriaan Rensen.

De Ark zoekt een huis en u kunt ons helpen.

Al'10 jaar bloeit er in Bloemendaal een bijzondere gemeenschap: De Ark. v

Hier wonen en leven mensen mét en zonder verstandelijke beperking samen - we delen het dagelijkse
leven, vieren feestjes en zorgen voor elkaar.

DE ARK

Onze droom was om een plek te krijgen op Dennenheuvel, maar dit is helaas niet gelukt. HAARLEM
Toch laten we ons verlangen niet los: we willen blijven samenwonen met 4 bewoners en 2 mantelzorgers.

<7 Daarom zoeken wij een tijdelijk huis waar we onze gemeenschap kunnen voortzetten.
Wat we nodig hebben:

Een huis met 7 slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond.

Sanitair op de begane grond.

En vooral... een plek waar we met warmte, gezelligheid en plezier kunnen wonen.

Vanaf 31 mei 2026 hebben we geen plek meer om te wonen, dus we hopen dat iemand ons helpt om onze droom levend te houden.

Weet u een plek of kent u iemand die kan helpen? -
Neem contact met ons op en bouw samen met ons verder aan een thuis vol vriendschap en vreugde! 4.,/5\.1-

Contact via: anoukhelmich@gmail.com

23



Column Mirella Klomp: Tot stof keer je terug eron: petrusni

Mirella Klomp onderzoekt op verschillende plekken de geschiedenis van onze grond. Deze keer loopt ze met Mohamed
Maksoedan over de islamitische natuurbegraafplaats in Almere.

Toen zei de Heer: “Profeteer, en zeg tegen deze
beenderen ‘Dorre beenderen, luister naar de woorden
van de HEER! Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik
gajullie adem geven, zodat jullie tot leven komen.”
(Ezechiél 37:4-5)

Groen is de kleur van de islam; volgens de overle-
vering was het de lievelingskleur van de profeet
Mohammed. In Almere is sinds 2024 een islami-
tische natuurbegraafplaats, die langzamerhand
groen kleurt. Ik spreek Mohamed Maksoedan,
secretaris van de Ar-Razamoskee.

Eeuwige grafrust

We starten op het ‘oude’ deel van de begraafplaats, terwijl de regen met bakken uit de lucht komt. Mohamed vertelt me over het
ontstaan van de begraafplaats. In 2005 was dit de eerste islamitische begraafplaats in Nederland. Vroeger kozen bijna alle moslims
voor repatriéring naar het land van herkomst. Mohamed: "Daar weten ze zeker dat ze eeuwige grafrust hebben!” De islamitische
begraafplaats werd erg populair in coronatijd, toen repatriéring niet mogelijk was.

Zithouding

Lopend over de begraafplaats kom ik veel meer te weten over de islamitische gebruiken rond begraven. Zo valt me op dat de graven
hoger zijn dan op andere begraafplaatsen het geval is. Het blijkt te maken te hebben met wat moslims geloven dat er na je dood
gebeurt. Mohamed: “Wanneer iemand ter aarde is besteld, zal het lichaam in zithouding komen. Daarom worden de graven hoger
dichtgemaakt. Een engel stelt dan drie vragen in het Arabisch en een gelovige beantwoordt de vragen in dezelfde taal, ook als hij
of zij die taal bij leven niet machtig was. De vragen zijn: 'Wie is je God, wat is je geloof en wie is de persoon die hier bij me staat?’
Daarop antwoordt de overledene de engel:'Mijn God is Allah, mijn geloof is de islam en de persoon die naast je staat is de profeet

7

Mohammed:!

Begroeiing

Omdat de begraafplaats steeds voller raakte, realiseerde de moskee in samen-
werking met de gemeente Almere vorig jaar een nieuw deel, een stuk verderop
gelegen. En wat bijzonder is: dit is een natuurbegraafplaats. We lopen erheen, het
is inmiddels gelukkig weer droog, de zon breekt zelfs door. De verschillen met het
oudere deel zijn groot: hier zijn veel meer bomen, grafstenen ontbreken en er is
veel groen. Langzaam raken de graven bedekt door een dikke laag sedum. Volgens
Mohamed is dat belangrijk: “Wanneer een graf begroeid is, dan wordt gezegd dat
de bladeren gebedjes zijn die ten goede komen aan degene die daar begraven ligt”
Het is dat ik er hier niet tussen kom omdat ik geen moslima ben, anders zou ik wel
begraven willen worden op deze prachtige plek.

Grond omspant het hele aardse leven

Op de begraafplaats zijn verschillende afdelingen: voor kinderen, voor de resten van lichamen uit geruimde graven en een groter
deel voor volwassenen. Ook zijn er kleine graven waarop wel een naam en een geboortedatum staan, maar geen sterfdatum. Dat
verbaast me! Mohamed legt uit dat er in die graven lichaamsdelen begraven zijn, bijvoorbeeld na amputatie; in de islam moet elk
lichaamsdeel ter aarde besteld worden. Dat vind ik interessant. Wat betekent het als een deel van jezelf al in de grond begraven ligt?
Dat we tot stof terugkeren, zoals God in de joodse Bijbel zegt (Genesis 3), wordt in dit geval dan al bij leven heel concreet.

De aarde waaruit je geboren wordt, is de aarde waar je ook in terugkeert. Grond omspant het hele aardse leven en speelt zelfs een
rol in het denken over daarna.
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Maandelijkse Column

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
Verkiezingen

26 september 2025

Ik kan moeilijk zeggen dat ik niet gewaarschuwd was. Jezus zelf zegt: Verzamelt u geen schatten
op aarde, waar mot en roest ze aantasten. En nu was 't toch gebeurd: in de schuur stond een oude
grasmaaier weg te kwijnen onder een laag roest. Dat kon zo niet, en omdat zachte heelmeesters
stinkende wonden maken toog ik naar de ijzerwinkel voor staalwol.

Nu heb ik toen ik jong was zelf 6 jaar in zo'n winkel gewerkt. Meteen toen ik de deur opende bracht de geur me terug naar die tijd.
70 gaat dat met geuren. Ze herinneren je aan een vakantie van toen, of aan een liefde van ooit. En dus ook aan’n bijbaantje van lang
geleden.

Van achter van de toonbank keek de eigenaar op van zijn krant. Zoals het hoort droeg hij een beige stofjas. Ik vertelde hem over de
grasmaaier en de staalwol, maar hij leek met zijn gedachten elders te vertoeven.'Weet U het nog?, vroeg hij. Ik had geen idee, maar
hij begon zich gelukkig meteen te verklaren."Weet U nog op wie u deze verkiezingen moet stemmen?’

'Ze hebben er in Den Haag zo'n puinhoop van gemaakt, dat ik het niet meer weet. Dit kabinet was al niks toen het begon, en nu is
de helft nog vertrokken ook. En de problemen van dit land blijven liggen. Wonen, stikstof, migratie ... Meneer, ik weet het niet meer!

Ik wist het ook niet. In de politiek tiert de polarisatie welig en in de samenleving gaapt een kloof zo groot als morgen de hele dag. Ik
hoorde laatst op tv iemand zelfs pleiten voor een Tweestatenoplossing. Hip woke links Nederland hier; boeren, gezond verstand en
rechts daar.

Voormalig Christenunie-leider Gert-Jan Segers sprak recent bij de Theologisch Universiteit Utrecht zelfs de vrees uit dat het einde van
de democratie in zicht is."Onze democratie is in de morgen geboren, heeft in de middag gebloeid, maar we beleven nu de namiddag
ervan’

Ik deel zijn zorg, maar niet zijn somberheid. Als we de democratie aan de flanken ten prooi geven, ja dan zal het misgaan. In de
geschiedenis zijn daar voorbeelden genoeg van. Maar als gematigde stemmen verantwoordelijkheid nemen, dan zal de democratie
sterk genoeg zijn. De zachte krachten zullen zeker winnen, dichtte Henriette Roland Holst 100 jaar geleden al.

De man van de ijzerwinkel begon zowaar weer moed te vatten. Nee, politiek moet niet vanuit de onderbuik worden bedreven. Geen
leeghoofdig geroep met oplossingen die helemaal niets oplossen. Maar verstandige mensen die ook eerlijk durven zeggen dat
keuzes maken soms pijn doet. Toen had hij er kennelijk opeens genoeg en veranderde weer in een middenstander in stofjas.‘Maar
goed, u kwam voor staalwol he? Gaat u een kachel breien?’
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Update Hart voor Velserbroek (HvV)

Zieltjes winnen

Ik ben benieuwd wat uw eerste reactie is op deze kreet. k voel . H a r t V O O r

me er ongemakkelijk bij. Wat ik erin beluister is dit: De mens

wordt beperkt tot een ziel. Die ziel moet gered worden. En als

christen moet je je inzetten om mensen te vertellen dat hun Ve | Se r b roe k
ziel gered kan worden door in Jezus te geloven. Als dit Zieltjes

winnen is dan doe ik niet mee.

Op een zondag hebben Hart voor Velserbroekers nagedacht

over de woorden van Paulus in 1 Kor 9:19"Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel
mogelijk mensen te winnen! Dit klinkt toch redelijk hetzelfde als zieltjes winnen? Wie Paulus een beetje kent weet hoe hij innerlijk
veranderd is door de liefde en genade van Jezus. Van een genadeloze harde vervolger van christenen is hij veranderd door de goed-
heid en vergeving van Jezus. Hij gunt ieder mens die hij ontmoet dat zij ook de liefde van Jezus leren kennen. Voor die missie is Paulus
bereid alles te geven en zich vergaand aan te passen aan de diverse mensen die hij ontmoet. Hij volgt hierin Jezus na die zelfs zijn
hemelse positie opgaf om mens te worden en het Lam van God te zijn dat geofferd wordt.

Als HVV herkennen wij deze passie en liefde. Het betekent dus ook aanpassen. Paulus paste zich aan aan ‘mensen onder de wet,
‘mensen zonder wet’ en ‘zwakken in het geloof’ We hebben de vraag aan onszelf gesteld: Hoe kunnen we mensen in Velserbroek
bereiken met de liefde van Jezus? We willen een flexibele pioniersmentaliteit vasthouden die elke keer op zoek is naar manieren om
mensen te bereiken. We zijn net als Paulus vrij ten opzichte van iedereen. Hoe ziet dat er dan concreet uit?

Meer samenwerken met YFC?!
YFCis al jaren elke dinsdag te vinden op ‘het asfalt! Zij bereiken tieners en jongeren. Die leeftijdsgroepen bereiken wij niet. We zijn in
gesprek om meer samen te werken en te kijken hoe we hun expertise nog beter kunnen inzetten.

Buurtmaaltijden 2 keer per maand

We zijn blij met de vele mensen die we ontmoeten op de buurtmaaltijden. Er melden zich ook vrijwilligers die willen helpen met
koken en de praktische zaken rond de maaltijden. Meer vrijwilligers zijn welkom! We kijken of we kunnen uitbreiden van één keer
per maand naar twee keer per maand.

Opkikkertje en Welzijn Velsen

We hebben goed contact met welzijn Velsen. We hielpen mee met de poézietocht door Velserbroek. En we gaan samenwerken
om ‘opkikkertje’ te starten in Velserbroek. Bewoners van Velserbroek kunnen een andere bewoners opgeven om een opkikkertje te
ontvangen. Een opkikkertje is een leuke attentie. Dat gaat dan bij de mensen gebracht worden door iemand van Welzijn en de buurt-
pastor. Door samen te werken ontmoeten we nieuwe mensen en hoeven niet zelf allerlei activiteiten te organiseren.

Eris meer

In het Kruispunt komen drie gespreksavonden met thema’s: Bestaat God?, Wie is Jezus? en Waar is God in het lijden? Na een inleiding
over het thema volgt een open gesprek. Op onze website vindt u meer informatie. In de kerk liggen flyers om uit te delen. Deze
avonden zijn voor iedereen. Spreekt het u aan, of weet u iemand die interesse heeft? Kom gerust en neem mensen mee.

Kerk op zondag

Op zondag hebben we het goed met elkaar. Maar we zien er weinig nieuwe mensen. Terwijl ook voor de zondagen geldt dat we
verlangen om ‘mensen te winnen’ Alle opties liggen open. We kunnen stoppen op zondag, of minder vaak, of op een ander tijdstip
of bij iemand thuis samenkomen. We zijn er nog niet uit. Vanuit Paulus'houding is de vraag: Hoe kunnen we ons zo aanpassen dat
we nieuwe mensen ontmoeten?

Buurtpastor en open kerk

Willem Griffioen mag dit jaar één keer per maand een rubriek “Spreuken die spreken”aanleveren voor de Jutter. Hij is ook dit seizoen
dinsdags en donderdags te vinden in het Kruispunt. Af en toe lopen mensen de kerk binnen en zijn er korte ontmoetingen. Via de
website, de flyer die deur aan deur wordt verspreid en via gesprekjes op straat ontstaan nieuwe contacten. Het is heel fijn om een
eigen plekin de kerk te hebben. Als kernteam HVV kijken we dankbaar terug op een gesprek met de kerkenraad waar ook het gebruik
van het gebouw ter sprake is geweest.
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Gebed
Dinsdags in de oneven weken bidden we van 20.30 — 21.30 bij iemand thuis voor de wijk. We bidden voor de jeugd, de scholen,
contacten die we hebben, voor het Kruispunt, de politie enz. Kom gerust eens langs om dit mee te maken en mee te bidden.

Zieltjes winnen is niet onze taal. Maar we willen in vrijheid blijven zoeken naar wegen om de liefde van Jezus in woorden en ontmoe-
tingen door te geven aan Velserbroek.

Willem Griffioen
Buurtpastor
www.hartvoorvelserbroek.nl

Mission Possible viert 15 jaar: samen aan tafel voor Hoop

Wat begon met een pan soep op een koude straathoek in Moskou,
is uitgegroeid tot een internationale beweging van Hoop en hulp.

Mission Possible Nederland viert dit jaar haar 15-jarig bestaan met ..QH
een bijzonder jubileum: een soepboek vol verhalen en recepten die 'q ’ ,

symbool staan voor liefde, verbondenheid en verandering. Vraag nu N ‘ '
via onze website jouw gratis soepboek aan!

*

issionPossible

01N
2025

In het digitale jubileumboek zijn vijftien unieke soeprecepten verzameld uit de landen waar Mission Possible actief is. Van de
vertrouwde Groninger mosterdsoep tot Armeense Khash — elke soep vertelt een verhaal. Niet alleen van smaak, maar van mensen
die ondanks moeilijke omstandigheden perspectief vonden. Soep is voor Mission Possible meer dan voedsel; het is een gebaar van
troost, een uitnodiging tot gesprek, en vaak het begin van hulpverlening.

De kracht van Mission Possible ligt in de eenvoud van haar aanpak. Geen grote kantoren, maar lokale veldwerkers die dagelijks klaar-
staan voor moeders, kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Of het nu gaat om voedselpakketten, therapie, onderwijs of een
luisterend oor — alles begint met bewogenheid en geloof in herstel.

Dankbaarheid staat centraal in dit jubileum. Dankbaar voor de steun van velen die jarenlang meeleven, bidden en geven — én voor
nieuwe mensen die ons werk ontdekken en besluiten mee te doen. Mission Possible is geen organisatie op zichzelf, maar een bewe-
ging van verbondenheid. Samen dragen we Hoop naar plekken waar wanhoop vaak de boventoon voert.

Met €15 per maand sta jij naast een moeder die vecht voor haar kind. Dat blijft de kern van ons werk: niet toekijken van een afstand,
maar dichtbij komen, zoals Jezus ons leerde. Ontvang nu een gratis pollepel als je je aansluit bij onze beweging van Hoop.

Met het jubileum soepboek vieren we niet alleen 15 jaar betrokkenheid, maar ook de toekomst. Want elke kom soep is een stap rich-
ting een betere wereld. Help mee, bid mee, en proef de hoop - één lepel tegelijk.
Mail naar info@missionpossible.nl voor vragen of opmerkingen over deze actie.
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Bijoelleesrooster 26 oktober tot 5 december 2025

OKTOBER
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

NovemBER
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober

1 november
2 november
3 november
4 november
5 november
6 november
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november
12 november
13 november
14 november

Lucas 18,9-17

Lucas 18,18-30

Lucas 18,31-43
Handelingen 18,23-19,7
Handelingen 19,8-22
Handelingen 19,23-40

Handelingen 20,1-12
Handelingen 20,13-24
Handelingen 20,25-38
Psalm 76

Lucas 19,1-10

Lucas 19,11-28
Handelingen 21,1-14
Handelingen 21,15-26
Handelingen 21,27-36
Handelingen 21,37-22,16
Handelingen 22,17-29
Lucas 19,41-48

Lucas 20,1-8

Lucas 20,9-19

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

DEecemBER
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

15 november
16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november

1 december
2 december
3 december
4 december

Lucas 20,20-26

Lucas 20,27-40

Lucas 2041-21,4
Handelingen 22,30-23,11
Handelingen 23,12-22
Handelingen 23,23-35
Handelingen 24,1-9
Handelingen 24,10-21
Handelingen 24,22-27
Lucas 21,5-19

Lucas 21,20-38
Handelingen 25,1-12
Handelingen 25,13-27
Handelingen 26,1-18
Handelingen 26,19-32
Psalm 85

Jesaja 1,1-17
Jesaja 1,18-31
Jesaja 2,1-5
Psalm 126
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AGENDA

OKTOBER

« MAANDAG 27 okToBER 9.00 UUR

« MAANDAG 27 okToBER 14.00 UUR
«  MAANDAG 27 okTOBER 19.30 UUR
« DINsDAG 28 okToBER 12.00 UUR

NOVEMBER

« ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 NoVEMBER 9.00-17.00 UUR
« MAaANDAG 3, 10, 17 eN 24 NovEmBER 9.00 UUR

« MaaNDAG 3, 10, 17 eN 24 NovemBeR 14.00 UUR

« DiNnspAG 4, 11, 18 EN 25 NovemBeR 12.00 UUR

« WOENSDAG 5 NovemBER 14.00 UUR
« DiNnsDAG 11 NoveEmBER 17.00 UUR

DECEMBER

« MaANDAG 1 DECEMBER 9.00 UUR
« MAANDAG 1 DECEMBER 14.00 UUR
+ DINSDAG 4 DECEMBER 12.00 UUR

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KERKENRAAD

KLEDINGBEURS

KUNSTLUN

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE M AANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

OUDERENMIDDAG

BUURTMAALTID HART VOOR VELSERBROEK

STILTEMEDITATIE
CREATIEVE M AANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

Illlllll\\\\
Illl” o\
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KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
CONSISTORIE, DORPSKERK
KRUISPUNT, KERKZAAL

DORPSKERK, KERKZAAL
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL

KRUISPUNT

KRUISPUNT

KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL



DONKEN [/ %

2 '] Liftadvies
4
R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6

1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

v Inspecties

v Meerjaren prognoses
v Offerte beoordeling
v Bestekken

v Directievoering

v Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties -roltrappen-.rolpaden.gevelonderhoud

&
LUSPLUS VELSE

ND KLUSHEE

KLUSPLUS VELSEN
Hamed

Schilderen onder andere
Tapijt, Laminaat leggen en
behangen en nog veel meer...
INSTAGRAM: KLUSPLUSVELSEN
0640842579
Klusplusvelsen@gmail.com
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Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

LGV

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 -5371375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding

- Voor elk budget

- Voor alle gezindten

- Uitvaartverzekeringen

- Wilsbeschikking Jan Gijzenkade 75

- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
waar u verzekerd bent www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbhezorgd!

ChristenUnie

De ChristenUnie is in Velsen al vele jaren actief in de gemeenteraad.

ChristenUnie Velsen heeft als hoopvolle koers:
e Toekomstvoor jeugd en jongeren
+ Economie voor mens & schepping
* Rechtvaardige overheid

Heeft u tips, wilt u meewerken en meedenken, neem dan contact op
met de fractie of het bestuur.
En kijk eens op de website: velsen.christenunie.nl

Fractievoorzitter: Frank Cornet Bestuur: Ries de Kogel
fcornet@velsen.nl| 06-51244670 m.de.kogels7@gmail.com | 06-37425464




Makelaars -Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies

en gratis waardebepaling van uw woning

NVM

| funda |

www.wado.nl

VAN WAALWIJKVAN DOORN

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk

- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

TEL: 023-5384336 |

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag z6 uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Hein"Makelaars Team
Hein Hypotheek Team

alles onder één dak

Team Patty

Duijn
Begeleiding bij leven en afscheid J

— Specialist in luisteren en vertalen van wensen

— Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

— Expert in gespreksvoering terminale situaties

— Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl www. pattyduijn.nl

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 — 13:50
Bso van 4 — 12 jaar voor- en naschool.
Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velserbroek

www.dekleinereiziger.nl

Christelijke peuteropvang & bso




Algemeen

Kerkdiensten
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.n|
26 oktober, begin wintertijd
10.00u  Kruispunt  Ds. Harmen de Vries
10.00u  Dorpskerk  Ds. Arie Molendijk
2 november, gezamenlijke dienst
10.00u  Kruispunt ~ Mw. Anouk Helmich
9 november, dankdag / voedselinzameling
10.00u  Kruispunt  Ds. Rik Willemsen
10.00u  Dorpskerk  Ds. Otto Sondorp
16 november, gezamenlijke dienst
10.00u  Dorpskerk  Ds. Jan Seeleman HA
23 november, gedachtenisdienst
10.00u  Kruispunt  Ds. Harmen de Vries
10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. Gilda Polderman
30 november
10.00u  Kruispunt ~ Mw. Anouk Helmich
10.00u  Dorpskerk  Ds. Dick van Arkel

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.n
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek

KERKELIJK BUREAU
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

(OLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.n

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

(OLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Elias van der Plicht e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl
Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.n
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE
Secr. e: inspiratie@pg-spvbunl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Kruispunt

Velserbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678

BEHEERDER
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT (tijdelijk)

Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur

e: dsharmendevries@pg-spvb.n

BEZOEKCOORDINATOR
Aart en Anneke Hoor e: vbpastoraat@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden
“collectebonnen”en ook uw adres erbij. De bonnen worden
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon:
06— 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie 00k onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor
handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06 51185382,
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek
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Dorpskerk

Santpoort

Bezoekgroep

Contactpersoon: Foka Qosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (codrdinator dhr. J. Morren 023 5384366)
260kt mw. A. Hurkmans 023-5371086
2nov  dhr.J. Morren 023- 5384366
9nov  mw.P Muller 06-25178153
16nov  dhr.E. van derKooij  06-15890135
23nov mw.S. Meulenbelt 06-20247493
30nov  dhr.J. Morren 023-5384366
Noord (codrdinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
26-okt  dhr.E. Hup 023-5376153
2-nov dhr.E. Hup 023-5376153
9-nov. mw.S.vanderKaaij  06-21928058
16-nov  dhr.J. Bothof 06-49413571
23-nov. mw. C.vanWoensel  023-5381515
30-nov  dhr. H. Boot 023-5384336

Kerk Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER
Gerrit Out t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.n

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsgildapolderman@pg-spvb.n

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Elina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.n

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. : sppastoraat@pg-spvb.n

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniélslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl
KOPI)

De Kopij voor Kerkblad nr. 8 t/m donderdag 20 november

2025 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website:




